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KERKSLUITING. 

 
Nu echt: Terhole vroeger. 

Met dank aan TERHOLE VROEGER, Danny Aerts. 

En Marij van Megroot. 

 

De Rooms Katholieke Kerk in Terhole. 

 

De bevolking, vrijwel uitsluitend bestaande uit rooms-katholieken, kerkte eeuwen lang 

in Hulst, Lamswaarde of Stoppeldijk. Herhaalde verzoeken om een eigen kerkgebouw 

te mogen stichten werden in 1919 eindelijk gehonoreerd. In 1920 werd Terhole een 

zelfstandige parochie. 

 

Kerk Terhole 

Grootse plannen werden gesmeed voor het bouwen van een kloeke pastorie en een 

forse kerk. De pastorie kwam er, maar het tweede doel bleek financieel niet haalbaar 

te zijn. Zodoende kreeg Terhole in 1921 een eenvoudig bedehuis, dat de status kreeg 

van hulpkerk. Deze werd gewijd aan Gerardus Majella. Deze in de buurt van Napels 

opererende volksheilige (1726-1755) was tijdens de stichting van de kerk bijzonder 

populair. Paus Leo verklaarde hem in 1893 zalig, waarna Piux de Tiende hem in 1904 

heilig verklaarde. Tot ver in de twintigste eeuw trok de kerk van Ter Hole jaarlijks bij 

het patroonsfeest op 16 oktober bedevaartgangers uit de wijde omtrek. Gerardus is 

schutspatroon van kinderen en zwangere vrouwen. 
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Afscheidsdienst 

Gerardus Majellakerk Terhole 
b.g.v. de kerksluiting op 10 jan. 2016. 

Van links naar rechts 

(Nog net) acoliet Jo de Silva, pastor Katrien van de Wiele, pastor Chantal 
van de Walle, pastoor Wiel Wiertz, pastor Ralf Grossert, koster Rita van 

Eetvelt-Hemelaar en misdienaar Pieter van Eetvelt. 

Mis met 2 Heren en 2 Dames. 
 

Doet me denken aan vroeger. 

Ik ben opgegroeid en heb mijn kerk gedaan op Terhole. 
Maar ik ben getrouwd in Gilze. 

Het was een mis met 3 Heren: 

De pastoor van Gilze, een kapelaan van Gilze en mijn helaas veel te vroeg 
overleden schoonbroer, pater en broer van mijn vrouw Ria Tielemans. 

Zal de volledige acceptatie van vrouwen de redding worden voor het hele 

kerkgebeuren? 
 



 

 

3 

 

 
 

Herinneringen aan de kerk van Terhole zullen vervagen.  

 

Maar nu even niet. 

 

Als zesjarige deden we onze communie. Ik had een zeer vrome moeder. Zes jaar lang 

ben ik dagelijks naar de mis geweest. 

Daarna ging ik naar het Jansenius. Dan was het moeilijker. Maar toch ben ik jarenlang 

eerst 's morgen om half acht eerst te communie gegaan. Die werd voor de mis 

uitgereikt. Dan ging ik bij het evangelie uit de kerk en naar school. Was toen de 

communie belangrijker dan de consecratie? Tijden veranderen. Op en neer. 

Ik was altijd vroeg wakker en geweldig ongedurig (adhd bestond toen nog niet. Maar 

een hele mis doodstil zitten was een crime. 

Zo kwam het misschien dat ik bij de organist Jo Bracké op het koor terecht kwam. 

Dan kon ik meezingen. Wat ik overigens niet kon. 

Maar het was de tijd dat er geen kerkklok was. Die was door de Duitsers ingepikt. 

I.p.v. een klok hing er toen een stuk tramrails in de toren. Als het dan acht uur werd, 

mocht ik van Jo Bracké met een moker op de tramrails slaan. 

 

En het galmde over het hele dorp. 
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Meer dan 80 jaar trouw aan de kerk. 

 

 
 

 
Als je dan naar de sluiting van “jouw' kerk gaat, ontmoet je en herken je de mensen 

van vroeger.  

Ik zat naast Gusta Serrarens (van Kaatje Mangnus), die zat bij mijn oudste zus 

Marieke in de klas.  

Karel Steijaert was de oudste van de boerderij van Steijaert, waar we als kind 

eindeloos speelden. 

Wat ik toen niet wist was dat de boerderij van Steijaert het oorspronkelijke Hof van 

Lamswaarde was. Wel majesteitelijk gelegen. 
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Laatste ruiming. 

Gewijde objecten worden verzameld. 
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       En laatste blik op interieur. 
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Voor altijd leeg. 
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De allerlaatste keer. 
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Triest heengaan. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

9 

Vertrek. 
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Gewijde objecten. 
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Stille tocht. 
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V&D, Scapino, grote ketens vallen om. Bij gebrek aan 

klanten vallen ketens om, filialen moeten sluiten. 

Zo ook met de kerk van Terhole.  

Maar Kerkelijke filialen zijn gewijd. 

 En bij de ontruiming daarvan moet de kerk ontwijd 

worden.  

Alle gewijde objecten worden door pastor Ralf en 

Rita, meegenomen en plechtig overgebracht naar de 

pastorie. 

Niet naar de monumentale oorspronkelijke, maar 

naar de huidige minipastorie. 
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Verwarrende gevoelens. 
 

 
 

 
Een laatste reunie. 

 

 



 

 

14 

Als bij begrafenissen wordt ook nu bij de “koffietafel” toch gelachen. 

 

 
 

Medeleven met de teloorgang van het Rijke Roomse Leven. 
Overal. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maar de mooie, warme herinneringen blijven. 
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RITA. 
 

 

 
 

 

Grote gebeurtenissen, werpen hun schaduw ver vooruit. 

Na de sluiting van de school, nu de sluiting van de kerk.  
Er is maar één reden meer om een bedevaart naar Terhole te ondernemen. 

Slagerij Bracké.  

Eerst opa Dolf, dan vader Jo, nu Jan Bracké. 
Vader Jo was tevens organist. 

Rita van Eetvelt-Hemelaar was vele jaren de onvolprezen koster. (hebt U 

ook de prachtige pilaarversieringen gezien?) 
Rita verliest met de sluiting haar zorgvolle passie. 

Het verwonderde me dan ook niet, toen ik haar ontmoette in de slagerij bij 

Jan. De laatste bedevaartstek van Terhole. Kan zij nog iets betekenen voor 
Terhole? 

 


